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Buisjes 
 

Laatst moest er bij onze 

oudste kleinzoon een 

buisje in het oor worden 

gezet, want hij hoorde 

slecht. Een ingreep die 

jaarlijks talloze keren 

wordt verricht en onder de noemer “routineklus” valt: roesje, 

trommelvlies doorprikken, leegzuigen en buisje erin. Na een 

uurtje huppelt het kind het ziekenhuis weer uit. En vaak is dat 

ook het laatste buisje, want kinderen groeien er (zoals dat zo 

mooi heet) “overheen”. 

Spreekt hier de oude dorpsdokter, wil een oud-medicus nog wat 

kennis kwijt? In het geheel niet, maar Lichtgrijs mag zich op dit 

“buisjes” gebied zeker ervaringsdeskundige noemen. Een jaar of 

20 geleden werd het gehoor minder, dus op naar de KNO arts. 

Die constateerde een linkeroor met veel uitval; daar was echter 

niets meer aan te doen, alleen een gehoorapparaatje kon voor 

enige opwaardering zorgen. Maar het rechteroor, ja meneertje, 

daar is niet zoveel mis mee. Alleen die buis van Eustachius, zit 

“vol” door verkoudheid en dat verdwijnt bij u niet automatisch; 

het dempt de trillingen en dat veroorzaakt gehoorverlies. 

Simpele oplossing, een buisje: even een gaatjes prikken, 

leegzuigen en een buisje (overdreven uitdrukking voor een heel 

minuscuul ringetje) erin om de overbodige rommel af te laten 

vloeien. Zo ging het ook en het werkte, moet ik zeggen, 

voortreffelijk; zelfs zo goed dat ik het gehoorapparaat van het 

linkeroor in de kast kon laten liggen, want het rechteroor nam 

moeiteloos de functie over. Alleen na een maand of 7 werd ik 

weer doof, dus op naar de afdeling KNO. Ja, meneertje dat 

komt soms voor. U moet weten (en dat wist ik echt niet) het 

trommelvlies groeit net als een nagel door en na een tijdje 

wordt het buisje eruit gedrukt”. Alles gaat dan nog een tijd 

goed, maar als die buis van Eustachius weer vol zit, neemt het 

gehoor af. Geen punt hoor, want dan zetten we er een nieuwe 

in. “Graag dokter”, want het hielp goed. Weer een paar 
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maanden later (bij het derde buisje) vroeg ik eens of er 

misschien beter “buiswerk” in de handel was dat wat langer 

bleef zitten. “Helaas meneer, ik zet er bij u al het stevigste 

soort in; normaal moet dat 2 tot 3 jaar of langer blijven zitten”. 

Bij mij dus niet. Eén keer heb ik het geluk gehad dat het een 

jaar stand hield, maar meestal bezoek ik twee tot driemaal per 

jaar de KNO arts voor de vervanging van het leidingwerk. Ik 

ben blijkbaar gezegend met super actief groeiend trommelvlies.  

Vermoedelijk als troost vertelde de arts me ooit dat hij nog zo’n 

patiënt had; er moet dus in deze omgeving minstens 1 persoon 

rondlopen met net zo’n kraterlandschap op zijn trommelvlies als 

ik. Dat schept een band, al weet ik niet wie het is. 

De bezoeken aan de KNO arts verlopen steeds korter en 

geanimeerder, ik ben inmiddels een bekende: zo gauw hij mijn 

gezicht in de deuropening ziet, weet hij het al: voor de show 

wordt even in het oor gekeken (of het buisje er echt wel uit is), 

maar in zijn andere hand heeft hij al de verdovingsvloeistof die 

hij via een watje in het oor aanbrengt. “Zo even een half uurtje 

wachten in de kamer hiernaast en het nieuwe buisje gaat erin”. 

Ook dit gaat steeds sneller, want hij hoeft niets meer uit te 

leggen (“u weet hoe het werkt”). In het begin zeiden ze nog wel 

eens “Blijft u na de ingreep maar een paar minuten op de stoel 

zitten, want u kunt duizelig zijn.” Dit alles vindt men 

tegenwoordig bij mij overbodig en niet meer relevant. Kortom ik 

denk dat de arts al met al 10-15 minuten (het “spreekkamer-

gesprekje” vooraf, plus het inzetten van het buisje) met mij 

bezig is. De ingreep maakt mij altijd weer gelukkig, maar 

waarom de rekening na afloop ruim 1000 euro’s bedraagt is mij 

telkens weer een raadsel. Of betalen we tegenwoordig ook voor 

de slijtage van de deurknop, het linoleum op de grond, het 

meubilair en de koffieautomaat. 

Logisch dat zo de zorg onbetaalbaar wordt en voorlopig… blijft. 

  

Lichtgrijs 
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Oproep  We zijn nog steeds op zoek naar nieuwe 

bezorg(st)ers van onze Nieuwsbrief en het KBO/PCOB 

magazine.  

Geef u op bij onze penningmeester j.m.c.jansen@ziggo.nl  

We rekenen op uw medewerking, want de KBO Velsen dat zijn 

we nu eenmaal allemaal!!! 

 

Nieuwe dagtocht 17 

september 
Varen langs de 

Kinderdijk !!! 
 

Natuurlijk eerst koffie met 

gebak en vervolgens de lunch 

bij “de Klok” in Kinderdijk. 

Weer een aparte dag!!!! 

Kosten 45.00 euro overmaken op rek nr KBO Velsen 

Busreizen NL22 RABO 0341370401 (let op!!! nieuw 

nummer) voor 3 september.  

Vertrektijden : Vestingplein 8.45 uur, Waterloolaan 8.50 uur, 

Zeewijkplein 9.00 uur, Moerberg 9.05 uur, hoek Lange Nieuw-

straat 9.15uur, Marktplein 9.20 uur, Plein 1945  9.25 uur. 

Opgave bij Wally tel 0235384997 0617044497 

Wally 

 

 

Kamerpetitie tegen hoge 

parkeerkosten ziekenhuisbezoek 
 

KBO-PCOB bood de Tweede Kamer op 

dinsdag 25 juni 2019 om 13.30 uur een 

petitie aan onder de titel ‘Maak parkeren voor ziekenhuisbezoek 

weer betaalbaar’. De petitie is in korte tijd door 26.781 

personen ondertekend en illustreert de weerstand tegen de 
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torenhoge parkeerkosten bij de Nederlandse ziekenhuizen en 

daarmee de stapeling van zorgkosten. 

Parkeertarieven torenhoog 

Patiënten en hun begeleiders of bezoekers die in het ziekenhuis 

moeten zijn, worden geconfronteerd met torenhoge parkeerta-

rieven. De petitie ‘Maak parkeren voor ziekenhuisbezoek weer 

betaalbaar’ geeft uiting aan een groot ongenoegen van veel 

burgers, met name senioren. Parkeertarieven bij het ziekenhuis 

kunnen oplopen tot wel €4,- per uur of €36,- voor een 

dagkaart. KBO-PCOB krijgt meldingen van leden die over een 

langere periode vaak in het ziekenhuis komen en hierdoor 

honderden euro’s kwijt zijn. Patiënten en hun begeleiders of 

bezoekers voelen zich gebruikt als melkkoe en bestempelen de 

parkeerkosten zelfs als een belemmering voor ziekenhuis-

bezoek. 

Aandringen  op maatregelen  

KBO-PCOB riep de Tweede Kamer op om minister Bruno Bruins 

voor Medische Zorg en Sport in overleg te laten treden met 

gemeenten en ziekenhuizen over het rekenen van redelijke 

parkeertarieven en technische oplossingen voor frequente 

parkeerders. Tevens vroeg KBO-PCOB de Tweede Kamer 

wetgeving voor te bereiden om zo nodig betaalbare 

parkeertarieven bij het ziekenhuis af te dwingen. Daarnaast wil 

KBO-PCOB dat alle ziekenhuizen en gemeenten openheid geven 

over de winsten en bestedingen van de parkeergelden. 

 
 

Inspiratiedag Grenzeloos leven 2019   
  

We worden ouder dan ooit en de medische wetenschap kan ons 

steeds langer in leven houden. Nooit eerder moesten zoveel 

mensen zelf nadenken over de grens van het leven en hoe ze 

https://www.kbo-pcob.nl/parkeerkosten/
https://www.kbo-pcob.nl/parkeerkosten/
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daarmee om willen gaan. Dit is niet alleen een medische of 

juridische kwestie, het roept ook vragen op als: hoe rond ik 

mijn leven af? Wat laat ik na? Wat troost mij? En wat maakt 

mijn leven nu waardevol?  

Voor de derde keer wordt de succesvolle 

inspiratiedag ‘Grenzeloos leven’, over de 

eindigheid van ons leven, georganiseerd. 

De dag vindt plaats op 1 november in de 

Cultuurkoepel op landgoed Willibrordus 

in Heiloo. KBO en PCOB Noord-Holland 

nodigen u hiervoor van harte uit. De dag 

staat in het teken van ontmoeting en 

gesprek over dat wat de moeite waard is 

in (de laatste fase van) het leven.   

Professor Joris Slaets (hoogleraar oude-

rengeneeskunde) opent de dag met een 

lezing over wat mensen werkelijk willen als het levenseinde 

nadert. Daarna volgen er workshops:  

Professor dr. Ir. Gert van Dijk is ethicus bij de artsenfederatie 

KNMG en zal vragen en misverstanden over het levenseinde 

met u bespreken.  

Tv-maker en uitgever Leo Fijen begeleidt de laatste jaren 

steeds meer mensen in de laatste fase van hun leven. Helpen 

rituelen? Hij gaat met u in gesprek.  

Met zangeres Jos Somsen verkent u aan de hand van 

eenvoudige liedjes wat voor u van betekenis is in het leven.   

Carla Poel legt uit dat je sommige dingen beter kunt opschrijven 

in een brief.  

Trainer Bert Buizert maakt onderscheid tussen sterfstijlen. Denk 

erover na en praat mee.  

Samen in gesprek over het einde. Dit is te oefenen, in kleine 

groepen, met senioren onder elkaar. Met deze ‘dialoog-

gesprekken’ zijn positieve ervaringen opgedaan. Het is niet 

gemakkelijk om met uw kinderen of anderen die dicht bij u 

staan in gesprek te gaan over het levenseinde. Dit is te 

oefenen, in kleine groepen, met senioren onder elkaar. Veel 

afdelingen van KBO-PCOB hebben al positieve ervaringen 
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opgedaan met de zogenaamde dialooggesprekken over het 

levenseinde. Proef van zo’n gesprek tijdens de inspiratiedag.   

De dag wordt afgesloten door Hella van der Wijst. Voor het TV 

programma ‘Ik mis je’ had ze gesprekken met mensen bij het 

graf van een geliefde. Ze deelt haar verhalen en inzichten en 

gaat met u in gesprek.   

  

Programma:     

9.30 uur Ontvangst  10.00 uur Start ochtendprogramma onder 

leiding van Arjan Broers   Inleiding Joris Slaets   Workshops 

ronde 1 12:45 uur Lunch  13.45 uur  Start middagprogramma 

workshops ronde 2   15.15 uur Lezing door Hella van der Wijst 

16.00 uur Afsluiting door Arjan Broers en ontmoeting met 

drankje   Datum:   1 november 2019, van 10.00 uur - 16.30 

uur Locatie:  Cultuurkoepel Kennemerstraatweg 464, 1851 NG 

Heiloo Kosten: €10,- per persoon, inclusief lunch, 

koffie/thee    €25,- voor niet-leden KBO-PCOB  

Voor meer informatie en aanmelding zie  

www.kbonoordholland.nl/grenzeloosleven  of telefonisch via 

023-750 51 55.   

De inspiratiedag wordt mede mogelijk gemaakt door de coalitie 

‘Van betekenis tot het einde’: www.ikwilmetjepraten.nu  

 

Oproep: Als u naar deze bijeenkomst gaat en u heeft nog 

plaats(en) vrij in uw auto, geef dit dan even door aan 

onze secretaris (kbovelsen@gmail.com). Wellicht kan een 

ander lid met u meerijden. 

 
 

 
 

    UITNODIGING 

 

Herfstontmoeting in IJmuidense sferen 
 

mailto:kbovelsen@gmail.com
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Zet het alvast in uw agenda! Op woensdag 13 november a.s. 

organiseert de KBO-Velsen weer een ledenontmoeting. De 

bijeenkomst start om 10.30 uur en eindigt omstreeks 14.30 

uur. De locatie blijft nog even een verrassing.  

U wordt van harte uitgenodigd om zich alvast aan te melden. 

November is nog ver maar de verschijningsdata van ons blad 

noodzaken ons om u tijdig te informeren. Meldt u snel aan want 

vol is vol. 

Wat kunt u onder meer verwachten behalve een overheerlijke 

lunch? 

Natuurlijk is de titel “IJmuidense sferen” wel erg raadselachtig, 

en dat is ook precies de bedoeling. We willen niet alles meteen 

verklappen. Verhalen en muziek spelen een belangrijke rol, en 

wij verwachten een vrolijk programma te kunnen presenteren 

Op veler verzoek organiseren we ook weer een BINGO aan het 

eind van de bijeenkomst.  

Het bestuur moet natuurlijk ook een aantal verenigingsrechte-

lijke zaken afhandelen, zoals het vaststellen van de begroting 

van 2020. Een deel van de meeting zal daarom het karakter 

hebben van een algemene jaarvergadering. Later wordt u 

hierover geïnformeerd. Wij rekenen weer op een grote opkomst. 
 

Opgave uiterlijk zondag 3 november a.s. bij voorkeur per mail: 
kbovelsen@gmail.com en graag alleen als dat niet kan via 06-21670923. 
Eventuele dieetwensen kunt u aangeven. 

We zijn er trots op om wederom te kunnen melden, dat aan deze 
meeting zijn geen kosten verbonden zijn, maar een vrijwillige bijdrage 
wordt zeker op prijs gesteld. Let daartoe op het mandje bij de uitgang.  
In ons blad van oktober zal een nader uitgewerkt programma worden 
gepubliceerd. 

 
 

 
 

Bustocht en boottocht 
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Vandaag stond er een mooie tocht op het programma. Nadat ie-

dereen een plekje gevonden had in de bus, werd koers gezet 

naar het inmiddels wel bekende adres Rozen en Radijs in 

Burgerveen. Daar stond de koffie met gebak al klaar en daar 

waren we best even aan toe. Het was vandaag wel een heel erg 

warme dag en we deden het dan  ook kalm aan. 

Na de koffie was er voldoende tijd om nog even door de kassen 

te lopen en  eventueel een plantje te kopen. Nadat de plantjes 

met de hulp van Peter in het vrachtruim waren gezet, 

vertrokken we weer voor een prachtige tocht met uitleg van 

Peter door het Groene hart van Nederland naar  restaurant 

Kaagzicht voor de lunch. Zoals gewoonlijk was alles weer prima 

geregeld door Wally en Emmy. 

Een buitenstaander heeft er werkelijk geen flauw idee van wat 

er allemaal komt kijken om zo,n dag tot in de puntjes gladjes te 

laten verlopen. Niet alleen op de dag zelf maar voordat we 

kunnen genieten van de dag zelf, is er al onvoorstelbaar veel 

werk verzet. 

Om een voorbeeld te geven: alle bestemmingen moeten van te 

voren bezocht worden om te bekijken of de locatie wel geschikt 

is voor ons gezelschap. Te denken valt b.v. aan de afstand van 

de bus naar onze bestemming, de bereikbaarheid van de 

toiletten enz.  Als dit allemaal in orde bevonden is, komt het 

financiële plaatje om de hoek kijken en daarna moet er 

gereserveerd worden. 

Dan moet de bus geregeld worden. Ook de capaciteit van de 

bus is bepalend voor de prijs die wij uiteindelijk moeten betalen 

voor ons dagje uit.  

Na dit kijkje in de keuken van de organisatie, gaan we weer 

verder naar onze uiteindelijke bestemming, een boottocht over 

de Kagerplassen. Onze opstapplaats was in Warmond. Van 

daaruit hebben we een hele mooie vaartocht gemaakt op een 

prachtig schip met de mogelijkheid om aan boord voor eigen 

rekening een lekker koel drankje te drinken. Het was die dag 

wel heel erg warm, maar Wally had met haar vooruitziende blik 

gezorgd voor een flesje water voor iedereen.  
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Na terugkomst moesten we nog wel even wachten voordat we 

de bus inkonden omdat de temperatuur in de bus tot 

onacceptabele hoogte gestegen was. Toch kwamen we weer op 

tijd terug op onze uitvalsbasis, waar de ophalers al weer 

stonden te wachten. 

Al met al een weer zeer geslaagde dag en Ik hoop ook namens 

u te mogen spreken als Ik de wens uit, dat deze dagtochten nog 

heel lang door Wally en Emmy georganiseerd mogen worden. 

Geloof me of niet, maar de grootste voldoening voor Wally is te 

weten dat iedereen weer een heerlijke dag heeft gehad en dat 

alles weer goed gegaan is en als Emmy dan weer naar huis is, 

kruipt Wally doodmoe maar  heel voldaan heerlijk onder de wol 

om opnieuw krachten op te doen voor de voorbereidingen van 

uw volgend uitje.                                                        

Henk 

 

Fietstocht  
donderdag 25 juli 2019 

 

Zondagochtend was het al bekend dat 

donderdag een hele warme dag zou worden. 

Is het wel verantwoord om dan te gaan fietsen? Janny van 

Kaam en ondergetekende besloten de fietstocht  niet af te 

blazen. Janny kreeg wel een  telefoontje van een  vaste 

deelneemster die zich afmeldde wegens de hitte. Zeer 

begrijpelijk. 

Hoeveel gingen de hitte trotseren? Er meldde zich toch een 

viertal dames en twee heren, die het wel zagen zitten. Al 

fietsend produceer je toch een windje en valt de warmte mee. 

Om 10.00 uur vertrokken we van de rotonde Hagerlingerweg/de 

Dreef. 

We namen het pad langs De Biezen en kwamen uit op de 

parallelweg, die naar Beeckestijn voert. Zover lieten we het niet 

komen en gingen rechtsaf het viaduct over en daarna linksaf 

richting Spaarnwoude. Beschut door de bossen reden we 

richting kanaal B en via de weg langs de overdekte skibaan 

kwamen we bij de pont van Buitenhuizen terecht. Na even 
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wachten bracht de pont ons naar de overkant en vervolgden we 

ons weg richting Beverwijk. Al rap hadden we de dijk te pakken, 

genoten van de weide omgeving en op zo’n dijk krijg je altijd 

wel wat meer wind cadeau. Janny had haar zinnen gezet op de 

vuurlinie, want daar was  een  pleisterplaats  voor mensen die 

zich willen ontspannen en lekker willen eten en drinken. 

Op de gevel  zagen we staan ”Gasterij Vuurland  BV  Beverwijk” 

en daar dronken we koffie met iets lekkers er bij. Buiten op de 

achterplaats onder een heel groot zonnescherm was het goed 

toeven en de babbels waren niet van de lucht. 

Janny wilde o.a. de stoplichten van Beverwijk mijden en daarom 

gingen we met een kleine omweg weer terug naar pont 

Buitenhuizen. Inmiddels was het al ruim lunchtijd geworden en 

o.a. de broodjes croquet van Vissers lunchgelegenheid hadden 

best aftrek. Een koud alcoholvrij biertje ging er overigens ook 

best in. 

Via Spaarnwoude vertrokken we huiswaarts en hadden bij 

thuiskomst (+/- 14.45 uur) een fietstocht van circa 38 

kilometers achter de rug. 

Jan jansen 

 
 

Bezoek op zaterdag 28 september  

de seniorenmarkt“thuis in de toekomst”. 

Van 11.00 – 16.00 uur 

Gemeentehuis Velsen. 

 

 
 

Wij namen door overlijden afscheid van 

 

Mevr. C.A.M. ter Haar-Kimman            Heer R. van der Putten 

Mevr. G.H. Rong-Eenhoorn   Heer C.A. Weber 

Mevr. M.C. Punt-Braam    Mevr. J. Waagmeester 
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BESTUUR 

 

Voorzitter  : Jacqueline Staats     

Secretaris  : Nico Sengers       Ouderenadviseur (i.o): Olga Leurs 
Penningm. : Jan Jansen  Algemeen beleid  : Peter Cammaert
                             

Alles rond het lidmaatschap, zoals aanmelden of opzeggen schriftelijk of per mail, bij 

onze penningmeester dhr. J.M.C. Jansen. Ook de bezorging van onze Nieuwsbrieven 
loopt via hem. 

Adres : Vechtstraat 2N, 1972 TG, IJmuiden. Tel. 0255-520036   
Email: j.m.c.jansen@ziggo.nl 

Uiterlijk 1 december van het boekjaar uw lidmaatschap opzeggen, anders loopt het 
lidmaatschap door tot het einde van het komende boekjaar. 

Zoekt u contact met het bestuur? Bel of mail onze secretaris: tel. 06-21670923 /  
kbovelsen@gmail.com 

Bankrekening : NL98 RABO 0145 8485 58 t.n.v. KBO Velsen   
Website : KBO - Velsen  www.kbovelsen.nl 

Als u meent een bijdrage te hebben voor de volgende Nieuwsbrief, dan kunt 

u die inleveren bij: Cees Teeuwen, Dotterbloem 5, 1991KA Velserbroek of e-
mail: ceesteeuwen@planet.nl 

Ondersteuning door de Gemeente. 
 

Bel WMO-LOKET : 140255 www.velsen.nl 
Bel Werk en Inkomen: 140255 www.velsen.nl  
Bel Socius: 088-8876900 www.socius-md.nl  
Bel Welzijn: 0255-548548 www.welzijnvelsen.nl   
Bel Sociaal Wijkteam Velsen:088-8876970 www.swtvelsen.nl   
 

Andere hulp 
 

Computerhulp 
Spreekuur in Adelbertuskerk, Haarlem Noord, Tel. 06-50517299 
a.voort4410@gmail.com Elke donderdagmiddag 
 
Rijbewijskeuring           

www.regelzorg.nl / afspraak maken online of bel 088 2323300 
www.goedkopekeuringen.nl 
Tel. 085-4883616  
Wel 5 maanden van te voren regelen i.v.m. drukte! 
Uitgebreide informatie: http://www.kbovelsen.nl/zorg  
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